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Kantoor Sonja Kinds

Oude Stationsstraat 30 - 8700 Tielt
Tel. 051 40 39 53
www.argenta.be

RAMEN-DEUREN-ROLLUIKEN-PVC-ALU

VANSEVEREN FILIP
Tenhovestraat 18 - 8700 TIELT

T. 051 40 34 77 - E. dura.vanseveren@gmail.com
www.duravanseveren.be

Kruisboommolenstraat 7 A/3
8800 Roeselare (Beveren)

T. 051 25 17 03 - 0475 23 25 78
www.comtex.be - info@comtex.be

 
Openingsuren

Zondag en maandag: gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag

10.00 tot 12.00 - 13.00 tot 18.00
zaterdag van 9.30 tot 13.00

Luchtbalstraat 21 - 8700 Tielt
T. 051 62 36 82

schoenmakerij.cindy.12@gmail.com 

www.wijnenheytenspascal.be 

Maerlestraat 13A, 8700 Tielt
+32 477 64 44 35

Herstelling terug 
op 3 werkdagen! 

Kapsalon Jorina

Van Cauwenberghe Jorina
gesloten op zon- & maandag
met afspraak

Kruiswegestraat 54
8755 Ruiselede

051 68 83 15
0476 41 81 29
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Sponsors

Beste wandelvrienden en  
sympathisanten

Met voldoening kan ik terug-
blikken op het voorjaar 2026 en 
onze voorbije organisaties. Zo-
wel op onze Krokussentocht als 
op de Plattelandstocht moch-
ten wij meer dan 1000 deelne-
mers ontvangen.  Onze eerste 
daguitstap met een overvolle 
luxe autocar naar het mooie 
Halle en het ludieke bezoek 
aan de Geuzestekerij “De Oude 
Cam” in Gooik waren eveneens 
een “schot in de Roos”. 

Daarenboven konden wij de kaap van 500 leden over-
schrijden en tot mijn grote vreugde zijn ook jonge 
mensen gebeten door de wandelmicrobe en het sociale 
gebeuren. Wandelen hoeft niet saai te zijn maar een 
leuke uitstap met vrienden en vriendinnen.

Als deze trend zich positief verder zet, beloofd dit een 
schitterend 2026 te worden en kijk ik hoopvol de  
toekomst tegemoet!!

Het geeft mezelf en mijn collega bestuursleden en  
medewerkers een extra drive om gezwind verder te 
werken, te vernieuwen en onze komende organisatie 
met extra kracht en motivatie aan te vatten.

Onze eerstkomende tocht op zaterdag 23 mei is  
“Rondom Wakken” een verlengde van de afgelopen 
Bloesemtocht appelen en peren. U kan er genieten van 
de mooie, groene omgeving en jonge vruchten.

Vervolgens organiseren wij op zondag 21 juni de  
“Poelbergtocht”, trekpleister van Tielt met zijn mooie 
vergezichten en de mogelijkheid om in de Mariagrot een 
kaarsje te branden.

Om onze, hopelijk warme, zomer af te sluiten nemen wij 
voor 1 dag onze intrek op het ruime domein Moeninck-
hof te Kanegem, het dorp van Briek Schotte maar dus 
ook het dorp van Boer Baziel en echtgenote Veronique 
waar u naast wandelen ook kan genieten van de rust, 
een lekker hoeve ijsje en de eigen geteelde  
aardappelen.

Als voorzitter hoop ik u massaal te mogen ontmoeten 
op een of alle organisaties die eveneens kaderen in het 
programma “Tielt Zomert” en wens jullie allen veel 
wandelgenot!

Wandelgroeten,

Uw voorzitter - Didier Van Nieuwenhuyse

Teksten	 : Georges Ditillieu, Jan Blomme &
	   Hilde Chaves Daguilar
Foto’s	 : Frans D’Haeyere, 
	   Les Cérises,  PAS 
Cover	 : Geert Denoo
Opmaak	 : Jan Blomme - JB-signs
Druk	    : JB-signs.be
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BESTUUR
Voorzitter / Parcourmeester

	 Naam		  : Didier Van Nieuwenhuyse
	 Adres		  : Felix D’Hoopstraat 5 bus 1, 8700 TIELT
	 Tel		  : 0476 96 56 68
	 E-mail		  : voorzitter@watewystappers.be

Secretaris

	 Naam		  : Hilde Chaves Daguilar
	 Adres		  : Wingenestraat 45, 9880 AALTER
	 Tel		  : 0476 65 70 17
	 E-mail		  : secretaris@watewystappers.be

Penningmeester

	 Naam		  : Dominique Maes
	 Adres		  : Keidamstraat 85, 8700 TIELT
	 Tel		  : 051 40 61 11 
	 E-mail		  : penningmeester@watewystappers.be
	 Rek.nr.		 : IBAN BE44 9735 3466 5145  -  BIC ARSP BE 22

Evenementen

	 Naam		  : Joost Stevens
	 Adres		  : Marialoopplaats 25, 8760 TIELT
	 Tel		  : 0472 36 33 39
	 E-mail		  : evenementen@watewystappers.be

Hulpsecretaris

	 Naam		  : Patrick Biebouw
	 Adres		  : Oude Stationstraat 115 bus 1, 8700 TIELT
	 Tel		  : 0478 44 86 21
	 E-mail		  : hulpsecretaris@watewystappers.be

Materiaalmeester

	 Naam		  : Eddy Vermeire
	 Adres		  : Stationstraat 1 bus 6, 8700 TIELT
	 E-mail		  : materiaalmeester@watewystappers.be

Wordt jij ons nieuw bestuurslid?
	 Naam		  : 
	 Adres		  : 
	 Tel		  : 
	 E-mail		  : 
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500ste lid

Watewystappers ronden kaap van 500 leden

Wandelclub De Watewystappers Tielt, die in 2025 vijfentwintig kaarsjes uitblies, heeft de kaap van 500 
leden gerond. Een mijlpaal en meer dan reden genoeg om het vijfhonderdste lid even in de bloemetjes te 
zetten.

Zo mochten we met Nathan Kerkhove (27) recent ons 500ste lid verwelkomen. Tijdens onze Natuurtocht 
in en rond Schuiferskapelle, waar 1.625 wandelaars aan deelnamen, ontving hij uit handen van onze 
voorzitter Didier Van Nieuwenhuyse een stijlvolle jacket van onze wandelclub.”

Familieberichten
Rouwberichten:

Vol droefheid melden wij u het overlijden van Paula Bouvry, moeder van ons bestuurslid Patrick Biebouw 
en schoonmoeder van ons trouwe medewerkster Christa Vergote. Wij wensen nabestaanden en familie 
veel sterkte toe in deze droevige tijden.

Spoedig herstel:

Langs deze weg wensen wij onze leden die herstellend zijn van één of ander kwetsuur een spoedig  
herstel toe en wij hopen hun binnenkort opnieuw te mogen begroeten op één of andere wandeltocht.

(Het bestuur)
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Belangrijk Clubnieuws

Gezocht: enthousiaste medewerkers 
Leve het wandelen! Maar iedere organisatie vraagt inzet van bestuur en medewerkers.  
De toekomst kan alleen verzekerd worden als men kan rekenen op enthousiaste nieuwe  
medewerkers, daarom wil onze club in de toekomst graag onze ploeg medewerkers  
verruimen.

Ben je bereid om toe te treden tot onze toffe ploeg medewerkers?  
Neem dan contact op met onze voorzitter Didier Van Nieuwenhuyse op mail voorzitter@
watewystappers.be of bel op het nummer 0476 96 56 68 of via één van de bestuursleden.

Busreizen: 
Onze voorbij busreis naar Halle is een daverend succes geworden, liefst 51 clubleden  
maakten de verplaatsing mee en konden genieten van een prachtige wandeling. Ook het 
alternatief met bezoek aan de brouwerij van Geuze was een uitblinker.  
Een uitgebreid verslag kan u verder in dit boekje lezen.

Op zondag 1 november volgt onze tweede busreis naar Zillebeke, maar later meer hierover.

Zoals u weet is er opnieuw een clubreis naar Oostenrijk, dit als opvolging na het succes van vorig jaar. Deze reis vindt plaats 
van 9 tot 16 augustus 2026, alle inlichtingen kan men terugvinden op onze website.

Frank Tanghe neemt afscheid: 
Langs deze weg laten wij u weten dat ons bestuurslid Frank Tanghe gestopt is binnen het bestuur.  
Hij zal verder nog wel hier en daar een handje toesteken binnen de werking van de club. Het bestuur en de vele leden  
bedanken hem voor zijn noeste inspanningen die hij leverde als parkoersmeester en als medewerker op de wandeltochten. 

Ons ledenaantal schiet de hoogte in: 
Goed nieuws is alvast dat ons ledenaantal geweldig gestegen is. Op heden kunnen wij terugblikken op een 520 tal aangesloten 
leden, van een succes gesproken. Wij hopen dat er nog enkele jonge leden bijkomen.  
Onlangs mochten wij de jonge man Nathan Kerkhove (25-05-1999) als 500ste lid in de bloemen zetten,  
of beter in een prachtige cluboutfit. Zie pagina 5.

Een fractie van een seconde: 
Ondanks onze oplettendheid, zorgzaamheid, alertheid,… een plotselinge, onverwachte gebeurtenis die schade  
veroorzaakt kan ons allen overkomen.

Wij hopen natuurlijk dat wandelongevallen voorkomen worden en beperkt blijven maar kunnen toch beter voorbereid zijn; 
vandaar onderstaande info.

Loopt u een lichamelijke letsels op tijdens een georganiseerde wandeltocht vraag steeds een document “geneeskundig 
getuigschrift” bij de organiserende club. Bij consultatie spoeddienst, wachtpost huisartsen of huisarts is het belangrijk 
dit medisch verslag te laten invullen. Vaak informeert de arts of u een briefje voor het werk nodig heeft waarmee hij  
eigenlijk een attest bedoelt. Antwoord best met JA , graag een attest voor de verzekering.

Belangrijk om weten: 
· Vooreerst komt uw eigen ziekenfonds tussen in de kosten. 
· Als er hospitalisatie is, zal ook uw eigen hospitalisatie verzekering tussenkomen. 
· Heeft u een persoonlijke lichamelijke ongevallen verzekering komt deze eveneens eerst tussen. 
· Als laatste zal de verzekering van de Ethias / wandelfederatie tussenkomen voor de nog niet vergoede kosten. Men kan 
nooit twee keer vergoed worden voor dezelfde kosten (en winst maken).

Wij geven u de raad als u slachtoffer bent van een wandel ongeval steeds aangifte te doen, de letsels en gevolgen kunnen 
erger zijn dan aanvankelijk gedacht.

Voor de aangifte kan u zich wenden tot de secretaris Hilde Chaves Daguilar.

Of u kan het document zelf downloaden/invullen https://wandelsportvlaanderen.be/kennisbank/verzekering-ongevalaan-
gifte en de gegevens zelf aan aangifteLO@ethias.be doorgeven. Let er wel op de juiste aangifte te nemen; leden van de 
club genieten een ruimere dekking.

Na aangifte ontvangt u het dossiernummer en dient uzelf alle kosten aan Ethias te bezorgen. Helaas hebben wij als 
secretariaat geen zicht op uw dossier wegens recht op de privacy.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet ons te contacteren.

Sportieve groet en hou het veilig!  Uw secretaris Hilde Chaves Daguilar - secretaris@watewystappers.be

mailto:voorzitter%40watewystappers.be?subject=Ik%20wil%20medewerker%20worden%21
mailto:voorzitter%40watewystappers.be?subject=Ik%20wil%20medewerker%20worden%21
https://wandelsportvlaanderen.be/kennisbank/verzekering-ongevalaangifte
https://wandelsportvlaanderen.be/kennisbank/verzekering-ongevalaangifte
mailto:aangifteLO%40ethias.be?subject=
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Vanaf heden brengt Georges met regelmaat een 
nieuwe column, je weet wel een soort vaste  
rubriek waarin de auteur zijn of haar mening deelt 
over actuele gebeurtenissen, een specifieke  
onderwerp, of persoonlijke ervaringen.

Wordt 2026 een superjaar voor de Watewystappers
Wij kunnen er niet naast kijken, de wandelsport kent 
een ware heropflakkering, overal zien wij meer wan-
delaars opduiken op de wandeltochten, natuurlijk het 
goede weer dit voorjaar speelt tevens een grote rol, maar 
anderzijds zien wij veel meer jongere mensen de wan-
delschoenen aantrekken. Ook bij ons Watewystappers 
kunnen wij terugblikken op een goede start in 2026. 
Veel wandelclubs kregen het moeilijk na Coronatijd, 
minder leden, minder wandelaars en minder georgani-
seerde wandeltochten tijdens de weekdagen. Maar zoals 
gezegd, alles komt terug op zijn plooi, na coronatijd 
kenden wij Watewystappers nog altijd een 450 tal actieve 
leden, organiseerden we nog 7 tochten en mochten wij 
nog steeds tussen de 800 en 1200 wandelaars verwelko-
men. Zoals het er naar uitziet wordt het een superjaar 
voor onze vereniging en wij hopen dan ook de  huidige 
leden nog veel enthousiasme wandelaars meebrengen 
naar onze organisaties.

Het ledenaantal vliegt te hoogte in:
Intussen kennen wij nog 7 georganiseerde tochten en 
hopelijk komt er nog een 8ste midweektocht bij komend 
jaar, want er zijn tegenwoordig veel minder georgani-
seerde weekdagtochten en men kan er niet naast kijken, 
zij die wel organiseren krijgen telkens om en rond de 
1000 stappers over de vloer. Ons ledenaantal voor 2026 
is drassig omhoog gegaan en op het ogenblijk kunnen 
wij terugblikken op 520 aangesloten leden. Het bijzon-
derste is dat het actieve leden zijn, op onze eigen toch-
ten mogen wij meestal tussen 180 en 200 clubleden ont-
vangen, daar waar wij vroeger meestal tevreden moesten 
zijn met een 140 à 150 clubleden. Anderzijds mogen wij 
met fierheid terugblikken op onze twee voorbije organi-
saties, onze Krokussentocht met meer dan 1200 deelne-
mers en onze Plattelandstocht met ietwat boven de 1600 
deelnemers.  Ook op andere wandeltochten zien wij 
meer en meer blauwtjes opduiken met aanwezigheden 
tussen de 80 en 100 clubleden. Onlangs nog mochten 
wij ons 500ste clublid verwelkomen, hetzij de 27-jari-
ge Nathan Kerkhove, zoals het hoorde werd hij in de 
bloemetjes gezet, of  beter gezegd mocht hij een mooie 
clubtrui in ontvangst nemen. Ook onze busreizen wor-
den andermaal opnieuw een succes, onlangs reisden wij 
met een volle bus naar het verre Halle, waar iedereen 
kon genieten van een prachtige wandeling. In het najaar 
gaan wij met de bus richting Zillebeke, een wandeltocht 
die vooral gekend is voor zijn prachtige natuur, het zal 

zeker de moeite zijn om 1 november 2026 nu reeds aan 
te stippen in uw agenda.
 
Vooral lange afstanden spreken de jeugd aan:
Wij kunnen er niet naast kijken, maar de lange afstanden 
op de georganiseerde wandel-Trails spreken de jongeren 
aan, zij houden van uitdagingen, tochten van 100 km 
zoals de Dodentocht en de Nacht van Vlaanderen, staan 
aangestipt op hun wandelagenda en meestal komen daar 
ook niet aangesloten wandelaars op af, ook bij onze 
club zijn er enkele personen die zich hierdoor laten 
verleiden. Daarentegen houd het ietwat ouder publiek 
nog altijd van de gewone en minder uitdagende tochten, 
ook op deze tochten komen er steeds meer en meer niet 
aangesloten wandelaars aan de inschrijvingstafel, dus 
bestuurders, er is nog veel werk aan de winkel om die 
mensen te overtuigen om zich te laten aansluiten bij een 
club. Opmerkelijk is ook dat meer en meer stappers naar 
wandeltochten trekken waar ze iets gratis krijgen bij hun 
inschrijving , het gaat van een klein geschenk tot en met 
pannenkoeken, andere clubs houden het bij spaarkaar-
ten zoals bij onze club, en wees gerust, onze koffiekaart 
is al vele jaren een succes. Maar het bijzonderste is 
nog altijd het aangeboden parcours, vooral onverharde 
wandelpaden in de natuur spreekt aan, maar een stukje 
stadswandeling mag er ook nog altijd tussen zitten, dus 
ook voor de parcoursmeesters is er veel werk en soms 
wordt dit maar weinig in dank afgenomen, nochtans het 
is van deze mensen en van de vele medewerkers dat het 
moet komen, dus een woordje van dank aan de inrich-
tende club is meer dan wel gekomen.

En nu maar hopen dat onze vereniging verder mag 
groeien:
Wij hopen dat onze vereniging als wandelclub verder 
mag groeien, wat vooral belangrijk is, is dat clubleden 
gaan stappen in clubkledij. Onze prachtig aanbod van 
kledij is een lust voor het oog op de wandelingen, het 
blauwe kleur van onze kledij valt opmerkelijk op, en bij 
andere clubs zien ze meteen dat er Watewystappers  
aanwezig zijn. Dus denk er eens over na en schaf  het 
blauwe outfit aan, je steunt er de club mee, en  
belangrijk, wij houden de prijzen aan de lage kant.  
En nu afspraak op één van onze volgende eigen tochten 
of  hier of  daar op een georganiseerde wandeling.

                     (Georges)

Georges’
column
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Een terugblik op onze
voorbije organisaties

Regenbuien en veel wind als bondgenoot op onze Krokussentocht

Het was vol belangstelling uitkijken naar onze eerste wandeltocht van 2026, namelijk onze Krokussen-
tocht met start en aankomst in het Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert. De weersvoorspellingen 
waren opnieuw niet gunstig, de dag zou gekruid worden met buien en wind, dus het was bangelijk uitkij-
ken wat de dag ons brengen zou. Voor mij de eerste wandeltocht bij de Watewystappers in de voorbije 25 
jaar aangezien ik al die jaren trouwe medewerker en bestuurslid was. Bij aankomst in de vroege uren be-
gon het lichtjes te motregen, gelukkig niet erg, dus de paraplu in aanslag en met volle moed op weg voor 
12 km in de ruime omgeving. De parcoursmeester stuurde  ons via kleine paadjes door de aanpalende 
woonwijken, lichtjes oplopend maar naar mijn mening een beetje saai. Gelukkig duurde dit niet lang want 
een lange wandelwegel stuurde ons richting te heuvelrug van Tielt om op grondgebied Pittem de eerste 
onverharde veldwegels onder de schoenen geschoven te krijgen, maar owé het was van dat, een helse 
bui met hevige rukwinden hielden ons gezelschap. Hier namen de 7-km stappers afscheid van ons terwijl 
de lange afstanden richting Pittem trokken. Wij trokken na een lange graswegel verder op de heuvelrug 
richting onze rustpost in het schooltje De Vlinder in Tielt waar het ondanks alles redelijk druk was, ook 
de korte afstand en de lange afstanden zouden hier tot rust komen. Na een goeie en verzorgde Chimay 
vervolgden wij onze weg via kronkelende straatjes richting de groene zone, een prachtig wandelgebied 
met veel groen en natuur, hierop beklommen wij een licht lopend graspad om uiteindelijk aan de gekende 
visvijver de ringweg te dwarsen op weg naar het park ter hoogte van het Vredegerecht en verder richting 
een stukje Stadspark met mooie uitzicht op Mulle Ter Scheuren. Intussen was regen verdwenen en via 
kleine en gezellige straatjes bereikten wij de aankomst waar het ondanks alles reeds aardig druk was. Na 
afsluiten konden wij dolgelukkig zijn met de maar liefst 1269 deelnemers waarbij wij maar liefst 201 Wa-
tewystappers mochten verwelkomen, een prachtig getal. In de top vijf konden wij Natuurvrienden Deinze 
noteren met liefst 103 deelnemers en verder De Wandelaars Aalter met 67, gevolgd door Ruiselede met 
63 en Margrietestappers met42 deelnemers. Kortom, ondanks alles toch nog een geslaagde wandeldag 
met vooral dank aan de vele medewerkers die zorgden voor  een goede bediening.

(Georges)
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Een terugblik op onze
voorbije organisaties

Massale opkomst te Schuiferskapelle

Een koude morgen maar reeds vroeg een opkomend zonnetje zouden er toe bijdragen dat wandelaars 
hun weg zochten naar het landelijke dorpje Schuiferskapelle in het Brugse Ommeland om zich aan te 
melden in Club 77 voor onze Plattelandstocht. De wandelaars kregen een waaier aan afstanden voorge-
schoteld gaande van 5 - 7 - 12 - 18 en 24 kilometer. De kortste afstanden zouden samen met de 24 km 
kennis maken met de vele prachtige veldwegeltjes rondom het mooie dorpje waarbij de kerktoren niet ver 
uit het zicht verdween. Nadat de 24 km een rustpauze ingelast kreeg zou de 7 km nog een plaatselijk lusje 
ondernemen, terwijl de 24 km  samen met de 12 en 18 km richting Tielt trokken en dit via kleine dorpswe-
geltjes opgevolgd door lange veldwegen omringd door prachtige zichten op de groene omgeving. Na het 
lichtere werk kwam uiteindelijk een wat zwaarder 
werk voor de boeg, via licht oplopende veldwegels, 
die zorgden voor mooie uitzichten over het lande-
lijke dorpje, trokken wij richting de heuvelrug van 
Tielt. Hier en daar omgeven door diepe grachten en 
het nodige klimwerk bereikten wij na een 6-tal kilo-
meters de rustpost in het schooltje de Springplank. 
Het nodige gerstenat zorgde voor een aangename 
rustperiode met een babbeltje met de vele trouwe 
medewerkers. Hier zouden de 18 en 24 kilometers 
een prachtige lus ondernemen door omliggende 
fruithaarden opgevolgd met de top van de Pittem-
berg om tenslotte een doorsteek te maken in de 
Groene zone en zo opnieuw de rustpost te bereiken. Hierop zouden zij terugkeren met de 12 km door een 
mooie landelijke omgeving gekruid met veel onverharde paden en veldwegels en uitgestrekte zichten op 
dorpje Egem en Schuiferskapelle. Naar het einde toe werden wij nog getrakteerd met een lang onverhard 
dorpspad om uiteindelijk het einde te bereiken waar de vele wandelaars plaats genomen hadden op het 
terras, alsook in de startzaal zelf. Het mag gerust gezegd worden, onze voorzitter die tevens dienst doet 
als parcoursmeester heeft er andermaal iets moois van gemaakt en vele aanwezigen waren vol lof over 
wat zij aangeboden kregen. Bij afsluiten konden wij terugblikken op een massale opkomst van liefst 1625 
deelnemers waaronder liefst 161 Watewystappers en 203 niet aangesloten wandelaars. Ook de Natuur-

vrienden van Deinze waren 
goed vertegenwoordigd met 
liefst 123 clubleden op de hie-
len gevolgd door de lachende 
wandelaars Aalter met 84,de 
Molenstappers Ruiselede met 
74 en op de 5de plaats  
Wandelsport Vlaanderen met 
73 deelnemers. In ieder geval 
een mooie organisatie met 
een mooie opkomst en veel 
gelukkige deelnemers. Ook 
hier waren onze medewerkers 
op hun best om iedereen met 
de nodige zorg te bedienen.        

(Georges)



10

Watewystappers - Clubblad | januari - februari - maart - april

Een vooruitblik op onze
komende organisaties

Het worden drukke maanden in ons wandelmiddens, vooreerst krijgen wij de wandeling Rondom Wakken 
opgevolgd door de klassieker Poelbergtocht en onze Zomertocht in Kanegem. Hopelijk mogen wij ander-
maal opnieuw rekenen op mooie zomerse dagen zodat ook deze tochten een voltreffer mogen zijn.
 
Zaterdag 23 mei 2026: Rondom Wakken, een pure natuurtocht
Wij zijn opnieuw te gast in het gezellige dorpje Wakken, waar ons naar gewoontegetrouw een  
klassieke wandeltocht te wachten staat in een omschreven prachtige natuur. Afspraak is in de mooie zaal 
het Hondiuscentrum in de Oostdreef. Hier kunnen wij opnieuw spreken van een top organisatie met een 
natuur overgoten parcours zowel voor korteafstandswandelaars als voor zij die houden van ietsje meer. 
Opnieuw is er keuze over een waaier van afstanden tussen 4 en 24 kilometers, met voor elk wat wils.  
Als wij over natuur spreken dan denken wij vooral aan het Provinciedomein de Baliekouter, een gekend 
bosdomein blakend in het groen en omringd door mooie en goed begaanbare bospaden. Zowel de  
korteafstandswandelaars als de langeafstandswandelaars zullen hier kunnen van genieten. Dit alles ligt 
gelegen in de Mandelvallei die kronkelend zijn weg zoekt aan de rand van het bosdomein. Daarbuiten 
zullen verschillende afstanden kunnen genieten van prachtige veldwegen, onverhard maar goed  
begaanbaar, waar het genieten is van uitgestrekte weilanden en met hoog afgeboorde bomen. In deze 
omgeving volgt er een mooie doorsteek door een bessendomein en zelfs enkele aantrekkelijke fruit- 
haarden, die jammerlijk genoeg niet meer in de bloesems staan, maar waar men reeds de eerste  
vruchten ziet verschijnen. Alle afstanden trekken naar de mooie rustpost in zaal Pax in Markegem om 
naargelang de gekozen afstanden mooie lussen te ondernemen in de natuurrijke omgeving, onverharde 
wandelpaden omgeven door fruithaarden zullen een ware lust zijn voor het oog alsook van zij die graag 
mooie foto’s maken. Onze parcoursbouwers zullen andermaal alles uit hun mouw schudden om er iets 
moois van te maken. Wij rekenen er dan ook op dat onze eigen clubleden massaal aanwezig zullen zijn 
en hopelijk kunnen wij andermaal meer dan 200 eigen leden de inschrijftafel mogen zien passeren. Zoals 
steeds kunnen de wandelaars na afloop van de wandeling opnieuw genieten van een natje en een  
droogje bij een gezellige babbel, net zoals in de rustposten waar de vele medewerkers de wandelaars 
op hun wenken zullen bedienen. Niet vergeten, er is een ruime parking voorzien zodat iedereen naar zijn 
wenken bediend wordt.

(Georges)

PRAKTISCHE INFO

Start 	 : Hondiuscentrum
Adres 	 : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden	 : 4 - 7 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen 	 : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra 	 : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
		

WAKKEN

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart
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Een vooruitblik op onze
komende organisaties

Zondag 21 juni 2026: onze alom gekende Poelbergtocht
Wie spreekt over de Poelbergtocht denkt onmiddellijk aan de hoogste heuvel van Tielt met name de 
Poelberg waar de prachtige molen boven de vele weilanden en natuurgebieden uitsteekt en zijn wieken 
tentoonstelt. Een boogscheut verder kan men genieten van de mooie Mariagrot waar vele wandelaars 
en fietsers halt houden om een kaarsje op te steken. Maar vandaag zijn wij te gast in het Koninklijke 
Atheneum Campus Reynaert om er deel te nemen aan het kroonjuweeltje van de Watewystappers. Een 
wandelorganisatie die vooral gekend is voor zijn prachtige natuur, onverharde wandelpaden gekruid met 
uitgestrekte vergezichten. In de omgeving van de Poelberg kunnen de lange afstandswandelaars genieten 
van de in de omgeving liggende bossen met hun prachtige bosdreven om daarna meermaals de Poelberg 
te beklimmen van langs andere zijden, kortom een klassieker om zeker niet te missen.
Ook de korte afstanden krijgen veel mooie in de natuur liggende veldwegels onder de voeten geschoven. 
De lange afstanden gaan rusten aan de voet van de berg in hoeve Lafaut, waar ze kunnen genieten van 
de prachtige natuur en treurwilgen. Kortom, die mag een echte klassieker genoemd worden en daarom 
koesteren wij de hoop dat onze eigen leden massaal mogen aanwezig zijn. Het is nu aan onze parcours-
bouwers om er opnieuw een juweeltje van de maken zodat iedereen opnieuw met veel lof kan spreken 
over de voltreffer.									                                             (Georges)

PRAKTISCHE INFO

Start 	 : Koninklijke Atheneum Campus de Reynaert
Adres 	 : Stationstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden	 : 4 - 7 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen 	 : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra 	 : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers 
	   Startplaats vlakbij NMBS station Tielt (250m),  
	   tevens ruime parking achter het station (300m). 	  
	   Doorsteek onder station via voetgangerstunnel.

TIELT

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart
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Een vooruitblik op onze
komende organisaties

Op 29 augustus → Met zijn allen naar boer Baziel in Kanegem
Zoals eerder gemeld zijn het drukke tijden binnen onze wandelclub, onze bestuursleden hebben de 
handen vol om al deze activiteiten op de goede weg te zetten, het betreffen hier keer op keer prachtige 
organiseerde wandeltochten. Deze reeks sluiten wij af op zaterdag 29 augustus 2026 in het bloemen-
dorpje Kanegem waar we andermaal te gast zijn bij boer Baziel op het domein Moeninckhof, een prach-
tige startomgeving waar men dichtbij kan genieten van ruime parkings. Maar laat ons vooral de prachtige 
omgeving in kaart brengen, mooie wandelomlopen rond het bloemendorp, daarbij een blik op het mooie 
standbeeld van Briek Schotte aan de rand van de mooie Baseliek en op een boogscheut daarvan de 
mooie ongerepte natuurpaden midden uitgestrekte grasvelden en bomenrijen. Deze tocht staat in het 
kader van Tielt Zomert en is aangekondigd als een prachtige natuurtocht in de omgeving van Kanegem 
en Aarsele. Zoals gezegd kennen de verschillende afstanden hun verloop al over goed begaanbare veld-
wegels omring door uitgestrekte natuurgebieden. Onze parcoursbouwers zijn nog volop bezig met het 
uitwerken van de verschillende parcours, zodat ook voor mij een raadsel is hoe die er zullen uitzien. De 
korte afstanden zullen vooral kunnen genieten van de rustige voetwegels rond Kanegem terwijl de lange 
afstanden op trektocht gaan naar Aarsele om te gaan rusten in het OC Aarsele en van hieruit op hun  
stappen terugkeren langs mooie natuurpaden.
Eenmaal aangekomen bij boer Baziel zal men kunnen genieten van een heerlijk drankje en hapje terwijl 
de zoete bekken kunnen genieten van een uitstekend ijsje van de boer, en wie nog een frietje wil bakken 
als hij thuiskomt, wel dat kan van de heerlijke aardappelen van de boer.
Dus u bent allemaal welkom op deze heerlijke en hopelijk zomerse wandeldag!

(Georges)

PRAKTISCHE INFO

Start 	 : Moeninckhof
Adres 	 : Nagelstraat 26, 8700 Kanegem - Tielt
Afstanden	 : 5 - 7 - 12 - 18 en 24 km 
Starturen 	 : Van 7.00 u tot 15.00 u
Extra 	 : korte afstand geschikt voor rolstoelgebruikers
		

KANEGEM

tocht meetellend voor 
de koffiespaarkaart
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Wandelen verbindt...
...iedereen welkom op het pad

Wandelen kent geen leeftijdsgrens, en evenmin een grens van mentale of fysieke mogelijkheden. Bij de 
Watewystappers geloven we sterk in inclusie: iedereen, ongeacht achtergrond of beperking, verdient 
gelijke kansen om volwaardig mee te doen. 

Op onze Plattelandstocht in Schuiferskapelle mochten we daar het mooiste bewijs van ontvangen. 
Maar liefst 17 wandelaars van Uit de Pas uit de Kempen kwamen mee stappen. Uit de Pas organiseert 
wandelingen voor volwassenen met een mentale beperking — en geloof ons, de goesting straalde er bij 
elke stap vanaf. 

Het was een dag vol warmte, enthousiasme en oprechte ontmoetingen. Een dikke dankjewel aan Uit de 
Pas voor het bezoek — jullie zijn altijd opnieuw welkom op onze paden!
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Wandelaar in de kijker 
Nabila en Bart 

houden van lopen en wandelen

Voor onze rubriek ‘Wandelaar in de kijker’ trok ik 
naar Ardooie waar ik onze clubleden, de 60-jarige 
Nabila Taguema en de 50-jarige Bart Verschaeve op 
de rooster legden. Twee sportieve atleten die zowel 
van lopen als van wandelen houden en met Nabila 
in ons midden kleurt onze club een beetje interna-
tionaal.

Bart was 6 jaar toen hij kennis maakte met de 
wandelsport :

Bart is een vlotte prater, tegen iedereen even vrien-
delijk en een graag geziene persoon in wandel- en 
loopmiddens. “Ik was amper 6 jaar oud als ik de 
eerste stappen in de wandelsport zette toen ik met 
mijn fietsje samen met mijn oudere broer Geert aan 
een wandeltocht in Torhout in de sneeuw deelnam. 
Wij deden daar 6 km en kwamen verkleumt toe 
maar waren toen al verkocht. Later voerde ons va-
der Lucien, een gekende wandelaar, ons vaak naar 
de wandeltochten en zo kreeg ook hij de smaak 
van het wandelen te pakken, wat later resulteerde 
in een wandelloopbaan om U tegen te zeggen voor 
mijn vader, waar ik super fier op ben. Later waren 

we enkele jaren aangesloten bij de Godelievestappers uit Ruddervoorde.

Mijn loopbaan begon toen ik stopte met voetballen, dit door teveel blessure. Ik was toen 32 jaar en liep 
eerst bij de Road Runners Torhout, waar ik in contact kwam met de mannen die Aktivia.

Wandeltochten lopen, dat was de aanleiding om langere afstanden te lopen. Mijn beste marathon was 
toen ik 40 jaar was , toen liep ik die in Dusseldorf  in 2u58, maar de mooiste herinneringen hou ik aan de 
speciale marathons zoals in Medoc, Biermarathon Luik, Wijnmarathon van de Elzas en de Wijnmarathon 
van de Beaujoulais waar ik meestal het gezelschap had van Ivan Hostens, Pol Vackiet en Rebbe, (Rudi 
Vanbruwaene).

Na deze inleiding kwam onze vurige Parisienne Nabilia aan het woord:

“Ik ben laat beginnen lopen, ik denk rond mijn 40ste jaar met een vriendin en na een paar maanden liep ik 
mijn eerste marathon in Brussel. In 2013 heb ik mij aangesloten bij AVMO Tielt, de trainingen waren super-
tof en een leuke groep. Vlug kreeg ik zin in meer en ging in het weekend met Rudi Van Bruwaene en Bart de 
wandeltochten van Aktivia lopen. Het werd een gewoonte van 20 km of meer te lopen op zaterdag en zon-
dag. Daar groeide de ambitie om een marathon te lopen, maar ik was bang het niet aan te kunnen. In 2018 
na een lange revalidatie van borstkanker en onder begeleiding van Bart, waagde ik mij aan een stap in het 
onbekende. Ik liep mijn eerste marathon in Riga waar een prachtige sfeer heerste en dit op een zonnige 
dag. In 2022 liep ik in Eindhove en was Belgische Kampioen in mijn categorie.

Ik was ook pacer op verschillende wedstrijden en vond het leuk om de mensen te motiveren en mee te 
trekken tot het einde. Nu ik minder afstanden kan lopen ben ik trainster bij AVMO Tielt voor onze pupillen, 
daar haal ik veel plezier uit.”
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Wandelaar in de kijker 
Nabila en Bart 

houden van lopen en wandelen

Bart behaalde ook flinke prestaties:

Na een flinke scheut van het heerlijke gerstenat gedronken te hebben, vervolgde Bart het overzicht van 
zijn loopprestaties. Zoals eerder vermeld behaalde hij in de Marathon van Dusseldorf een schitterende tijd 
van 2u58 en dit op 40-jarige leeftijd. In de halve marathon in Torhout legde hij de afstand af in 1u22, maar 
vooral pacer te zijn op een van de marathons is nog steeds zijn leukste bezigheid. 18 of 20 km en dit zowel 
op zaterdag als op zondag.

Mijn leukste prestatie kwam uit Parijs:

Lachen doet Bart graag en hij liet mij verstaan dat zijn leukste prestatie uit Parijs kwam, met name Nabila, 
die hij leerde kennen bij AV Molenland waar hij via Rudi Vanbruwaene terecht kwam. Toen hij samen met 
de vurige Parisienne op een Aktivia wandeltocht eens samenliep sloeg de vonk over en je moet zeggen, de 
vurige Parisienne die Nabila toen was en nog steeds is, zijn wij ondertussen al 11 jaar samen. Wij beiden 
namen aan veel loopwedstrijden deel, voornamelijk aan het criterium van Avmo, ik was ook getuige van 
Nabila haar eerste marathon in Riga waar ze net boven de 4 uur binnenkwam en ik er zelfs kippenvel van 
kreeg. Toen ze over de meet kwam vloeiden onze beider tranen rijkelijk, dus dit is echt mijn hoogtepunt 
van ons samen in het lopen.

Hoe kwamen jullie bij de Watewystappers terecht:

Intussen liep ik zo’n 85-tal marathons, langst bij Avmo Molenland, maar eerst via de Road Runners  
Torhout, nu zijn wij ongeveer een 15 jaar lid bij de Watewystappers en nog maar eens door Rudi  
Vanbruwaene met wie ik vele Aktivia wandeltochten liep. Zo kwam ik terecht in die warme club waar ik   
gemiddeld het jaar rond een 3000 km liep. Nu is het wat minder door kwetsuren door slijtage aan de  
rechterknie, maar ik probeer hier en daar nog een wandeltochtje mee te pikken. Ook reizen is onze grote 
hobby van waar ook wandelen centraal staat met reizen naar Vietnam, Indonesie, Cuba en Canada.

Ook Nabila had af te rekenen met kwetsuren:

Ik liep meestal 18 km of 20 km en dit zowel op zaterdag of zondag, tot ik moest stoppen door kwetsuren, 
maar toen vertrok ik meestal van thuis uit met mijn loopfiets of Eliptigo naar de wandeling waar Bart 
aanwezig was en wandelde daar nog enkele kilometertjes bij om te kunnen genieten van de buitenlucht 
en de leuke momenten erna. Nu loop ik terug een 10-tal kilometer en geniet van de momenten die de 
wandeltochten ons bieden. Bart pikte hierop in “stilzitten staat niet in onze woordenboek, wij kunnen ook 
genieten van wandelen en met de mensen een babbeltje slaan. Wij hebben tevens bewondering voor alle 
wandelaars die door weer en wind paraat staan“.

Wat vinden jullie van de werking bij de Watewystappers:

Bart: “Het is een warme club die garant staat voor top organisaties waar natuur voorop staat, wat ons 
zeer goed ligt. Ook de werking is OK en draait echt op vrijwilligers die we heel hoog in het vaandel moeten 
blijven dragen, want zonder hun is er niets, dus hopelijk is iedereen steeds tactvol en vriendelijk tegenover 
bestuur en medewerkers“. Nabila haakt in: “Ik vind het een prachtige club met ambiance en altijd  
welgezinde mensen die klaar staan om ons te bedienen en ons mooie momenten te geven. Wij hebben 
ook genoten van het clubfeest en de receptie van het 25-jarige bestaan, dit feest staat lang op voorhand 
op onze agenda. Daarom zeggen wij beiden “Als het goed is moet je, niets veranderen toch!  
Dus doe gewoon verder zoals het is”.

Hierna sloten wij de boeken na de heugelijke gesprek en nam ik afscheid van die twee vrolijke Watewys-
tappers. 	

(Georges)
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Busreis Halle
29 maart 2026

Joy hupla hoi, we zijn er nog eens met een verslag van de bus uitstap op 29 maart.

Zondag morgen, na een kort nachtje (zomeruur) en een verkeerd vertrekuur op de website waren alle 51 
stappers en de autocar present om tijdig te vertrekken richting Halle voor de Camtochten. Het was nog 
vrij koud, amper 2 graden , maar Sabine had een mooie zonnige dag beloofd. Na een klein anderhalf uur 
rijden kon de autocar parkeren naast het Don Boscocollege waar de start was van de wandeling.  
Een grote refter fungeerde als startzaal. Een blik op het overzichtsblad gaf een duidelijk beeld van de  
verschillende afstanden en rustposten. Keuze genoeg wat afstanden betrof: 4, 7 ,14, 16, 20, 27, 33, 40 en 
47 km. Voor mij leek 16 km genoeg gezien ik al maandenlang sukkel met hielspoor, ik vond ook nog een 
lotgenoot die met mij wilde meestappen. Al vrij vroeg na de start waren het onverharde wegen, met heel 
mooi vergezichten en ook heel mooie natuur door de afwisseling van bloeiende bomen en struiken. Soms 
nog wat modderig maar uiteindelijk nog goed begaanbaar. Verder was het een aaneenschakeling van 
veldwegen en rustige autowegen tot aan de eerste controle. De eerste controle bevond zich aan de  
allerbekende klokjes. De klokjes is zeer gekend bij de Hallebedevaarders, niet echt een kapelletje, maar 
een gebouw met een beeld van onze lieve vrouw en beelden van de 6 evangelisten met bovenaan een 
mooi torentje met een grote klok. (Een foto ervan vind je eveneens op de website onder fotogalerij). 

We hadden ruim de tijd om de innerlijke mens te versterken en trokken zo door naar grondgebied  
Lembeek voor de 2de rustpost. Opnieuw heel veel onverhard en rustige wegen, met een heel mooie  
natuur. We stapten ook onder de E429, een autoweg die van Doornik naar Brussel leidt. De tweede 
rustpost was in een plaatselijke school met een buitenterras in het zonnetje, wat moet een mens meer 
hebben. Verder trokken we verder langs de spoorweg, terug onder de E429 richting centrum Halle. De 
betonnen constructie van de autoweg en de afrit Halle was indrukwekkend om er onder door te stappen. 
Verder langs het kanaal Brussel – Charleroi. Omdat we een bezoek aan de gekende St Martinus basiliek 
van Halle niet wilden missen, weken we even af van het parcours. Dit bedevaartsoord werd in 1946 tot 
basiliek verheven door Paus Pius XII. Deze kerk werd gebouwd in 1341 in witte zandsteen, het is een  
gotische kerk met een vierkante toren van 71 m hoog. De beiaard bevat 54 klokken. De basiliek is nog veel 
meer bekend om de zwarte madonna. Volgens de legende stopte de madonna kanonskogel met haar 
rok om Halle te beschermen. Gelove wie het wil en anders heb ik nog zo van die fantastische verhaaltjes. 
De 32 kanonskogels liggen trouwens aan de uitgang van de kerk. Natuurlijk kon een drankje op het fraaie 
marktplein niet ontbreken met uitzicht op de Basiliek en aan de andere zijde het prachtige stadhuis.  
Ja Halle, of je nu gelovig bent of niet, het is een stad die zeker eens het bezoeken waard is. Mooie stad, 
maar tevens een zeer mooie omgeving, met heel veel groen en prachtige vergezichten waar je op ieder 
moment de monumentale toren van de Basiliek ziet. Na een goede kilometer stappen waren we terug 
aan de startzaal. Vele wandelaars kozen om ook een bezoek te brengen aan een de geuzestekerij “de 
oude Cam” in Gooik. Deze stekerij is gelegen in een gebouw van de 16de eeuw maar brouwt zelf geen 
bier maar haalt wort op bij de lambiekbrouwrijen Girardin, Lindemans en Boon. Deze wort ondergaat een 
spontane gisting en wordt verder gerijpt in 100 jaar oude eiken vaten. Nadien wordt het verder gebotteld 
al Lambiek of gemengd tot geuze met gisting op de fles. Uiteraard kon er ook geproefd worden en  
natuurlijk kon je de lekkernij ook kopen. Kopen kan ook op de webwinkel van “Huis van de Geuze”.  
Terug naar onze wandeling, uiteindelijk kwamen er 1012 stappers af naar Halle, en die zullen het zich niet 
beklaagd hebben, mooi weer en een heel mooi parcours met daarbij een heel hartelijke ontvangst. Voor 
de terugreis werd aangevat kwam de voorzitter nog op de bus om de watewystappers te bedanken voor 
de komst naar Brabant. Ook in naam van alle wandelaars terug bedankt aan het bestuur voor de goede 
keuze en de organisatie. Tevens wil ik chauffeur Hélène bedanken voor de veilige rit en tot op de volgende 
bus uitstap op 1 november naar Zillebeke voor opnieuw een prachtige wandeling.

(Groetjes, Geert)
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Halle ligt in het zuiden van Vlaams-Brabant, tussen Brussel en het Pajottenland op een groot uur 
rijden van Tielt.

Halle : Buizingen, Lembeek, Eizingen,Sin-Rochus, Rodenem en Essenbeek.

Telt 39 000 inwoners , dus meer dan Tielt.

Maakt deel uit van de Zennevallei waar de rivier de Zenne doorheen stroomt. De Zenne ontspringt in 
Naast ( zinnnik – provincie Henegouwen bij ‘s Gravenbrakel) , stroomt door Brussel en komt in het Zenne-
gat in de Dijle waar ze samen met het kanaal Leuven-Dijle mondt. De Zenne is de langste rivier die alleen 
over het grondgebied België stroomt en strekt zich uit over een oppervlakte van1164 km².

Halle is een populaire bedevaartsplaats, vooral tijdens de maand mei, de Mariamaand, waar duizenden 
bedevaarders hun weg naar de basiliek van de Zwarte Madonna. De kerk, gewijd aan de heilige Martinus 
van Tours, heeft een rijke historie die teruggaat tot de aankomst van het miraculeuze Mariabeeld in 1267. 
Dit beeld, dat sindsdien een belangrijke attractie is geworden, heeft geleid tot de bouw van de Sint-Mar-
tinusbasiliek in 1341 en 1467. De basiliek, die ook bekend staat als Onze-Lieve-Vrouwebasiliek, is een 
bedevaartsoord waar pelgrims zijn ontvangen en waar verschillende mirakels zijn opgetekend. De kerk is 
een stille getuige van meer dan 7 eeuwen bedevaartstraditie en is een belangrijk centrum van de Halse 
devotie.

(Lieve Baesen)

Busreis Halle
29 maart 2026
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Wandelen zit in de lift...
...en het is alles behalve saai!

Wandelen is aan een opmars bezig, ook bij jongere mensen. En terecht, want het is veel méér dan kilo-
meters afleggen. 

Een mooi voorbeeld binnen onze club zijn Les Cérises: een meidengroepje van de Watewystappers dat 
geregeld samen de baan op trekt. Op de bijgevoegde foto zie je hen in hun herkenbare Les Cérises-truien, 
op een zonnige wandeldag. 

Het bewijst maar weer dat wandelen vooral draait om samen op pad gaan, deugddoende beweging en 
wat gezellig bijpraten onderweg, en dat alles aan een vriendelijk prijsje. Misschien een idee om ook met 
je eigen vrienden of vriendinnen eens aan te sluiten? 
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Wandelkalender 2026

KROKUSSENTOCHT
TIELT
Zaterdag 28 februari 2026

Start	 : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres	 : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

PLATTELANDSTOCHT
TIELT
Zondag 19 april 2026

Start	 : O.C. Club 77
Adres	 : Henri D’Hontstraat 42, 8700 Schuiferskapelle
Afstanden	 : 6 - 12 - 21km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

RONDOM WAKKEN
WAKKEN
Zaterdag 23 mei 2026

Start	 : Hondiuscentrum
Adres	 : Oostdreef 46, 8720 Wakken
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

POELBERGTOCHT
TIELT
Zondag 21 juni 2026

Start	 : Koninklijk Atheneum Campus De Reynaert
Adres	 : Stationsstraat 67, 8700 Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

ZOMERTOCHT
KANEGEM
Zaterdag 29 augustus 2026

Start	 : Moeninckhof
Adres	 : Nagelstraat 26, 8700 Kanegem - Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

HERFSTTOCHT
AARSELE
Zondag 25 oktober 2026

Start	 : Domein Hoogenhove
Adres	 : Hogenhovestraat 34, 8700 Aarsele - Tielt
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u

INSCHRIJVINGSDAG
TIELT
Zaterdag 21 november 2026

Adres	 : Zaal Buurthuis
	   Zwartegevelstraat 66, 8700 Tielt

CLUBFEEST
TIELT
Zaterdag 19 december 2026

Shamrock, Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

Euromarktlaan 24, 8700 Tielt

SINTERKLAASWANDELING
DENTERGEM
Zaterdag 5 december 2026

Start	 : J.O.C. Dentergem 
Adres	 : Wontergemstraat 7, 8720 Dentergem
Afstanden	 : 6 - 12 - 18 - 24 km
Starturen	 : tussen 07.00u en 15.00u
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BAKKERIJ DRIES
Jules Van Ooststraat 6

8700 Aarsele

Tel. 051 63 66 29
E-mail: bakkerij.dries@telenet.be

facebook.com/bakkerij3s

jouw helden
in de bouw

jouw helden
DE DULLE VAN HULLES

info@jbsigns.be 
www.jbsigns.be 
+32(0)9 381 93 45

UW RECLAME HIER?

NEEM CONTACT MET
HILDE 

0476 65 70 17


